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Is alles kunst of is niets kunst? 
 
In 2009 won ik de Zilveren Kei, mijn eerste kunstwedstrijd.  
Mijn hele leven ben ik al bezig geweest met het maken van van alles en 
nog wat. Ik keek om mij heen en liet mijn fantasie gaan. Het werd 
bijzonder, mooi, interessant, grappig of knap gevonden. Maar pas sinds 
het winnen van de Zilveren Kei werd het als kunst betiteld. 
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Plotseling kon ik toen mijn werk exposeren en verkopen. Wilden mensen 
mij interviewen of vroegen ze om raad over kunst. In één klap was ik een 
kunstenaar geworden. Ik deed hetzelfde als ik altijd deed, alleen werd het 
nu anders gezien. 
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Dat heeft mij aan het denken gezet. Wat maakt kunst kunst? Wat maakt 
een kunstenaar een kunstenaar? Waarom hangt een onbeschilderd wit 
doek in een prestigieus museum en wordt er voor een knap geschilderd 
werk geen interesse getoond? Kun je een kunstenaar worden of moet je 
het zijn? 
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Regelmatig bezoek ik kunstmusea. Het is een kans om door de ogen van 
anderen te kijken. Ik vind het mooi om zo mijn eigen wereld te 
ontdekken. 
Vaak wordt ik verrast, ontroerd, betoverd of wakker geschut door de 
kunst die ik in de musea tegenkom. Maar soms ook vind ik het moeilijk 
om kunst te zien in hetgeen anderen betitelen als kunst. 
Enige tijd geleden liep ik bijvoorbeeld door een gigantische museumzaal. 
Aan de muren hingen om de tien meter wiskundeblaadjes met een punt of 
een streep erop. Verder was de zaal leeg. Er was geen achterliggende 
gedachte, geen filosofie. En hoezeer ik ook mijn best deed, het lukte me 
niet om er kunst in te zien. 
 



Is dit kunst? 
 
Ik laat een aantal afbeeldingen zien.  
Stel voor jezelf bij elke afbeelding de vraag of je dit kunst vind.  
 
1. Mona Lisa 

Vind je dit kunst? 
Een wereldberoemd werk: de Mona Lisa van Lenoardo da Vinci 

2. Bewerking Mona Lisa 
Persoonlijk vragen: vind jij dit kunst vind? En welke van  
werken vind je meer kunst? Deze bewerking van Dali of de orginele? 

3. Kunst van menstruatiebloed 
Kan dit voor jou kunst genoemd worden? 
Je zult je misschien afvragen wat dit precies is: een schilderij van 
menstruatiebloed, gemaakt door Lani Beloso. 

4. Dode geit van Damien Hirst 
Persoonlijk vragen: vind je dit kunst? En waarom? 
Het is een dode geit van Damien Hirst, de bestbetaalde levende 
kunstenaar. 

5. Jackson Pollock 
Hoe denkt jij hierover? 
Je ziet hier Jackson Pollock in trance, werkend aan doek dat nu 
miljoenen waard is.  

6. Who’s  afraid  of  red,  yellow  and  blue 
Mag dit kunst genoemd worden volgens jou? 
Je ziet  hier  het  schilderij  Who’s  afraid  of  red,  yellow  and  blue  van  
Barnett Newman. Te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam.  

7. Familiekiekje 
Is dit kunst? 
Foto is een familiekiekje. Familie onbekend. 

8. Plaatje uit wiskundeboek 
Vind jij dit kunst? 

9. Foto soepblik 
En is dit dan kunst volgens u? 
Het is een reclamefoto van een soepblik. 

10. Nageschilderd soepblik 
Persoonlijk vragen: vind je dit kunst? En waarom? 
Je ziet hier een nageschilderd soepblik door Andy Warhol. 

11. Orlan 
Hoe denk je hierover? 
Dit is een foto van Orlan, een kunstenares die haar lichaam als 
kunstwerk gebruikt dat ze met plastisch chirurgie steeds verandert 

12. Monochroom blauw zonder titel door Yves Klein  
En tot slot: is dit kunst volgens jou? 
Je ziet hier Monochroom blauw zonder titel door Yves Klein  
 

 



Alles is kunst 
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Op een paar uitzonderingen na heb je kunstwerken van miljoenen dollars 
gezien van zeer succesvolle kunstenaars.  
De afbeeldingen laten zo zien dat alles in potentie kunst is.  
Een nageschilderd soepblik, een nieuwe versie van een oud kunstwerk, 
een blauw vlak of bloed op papier.  
Er is geen grens is tussen waar het gewone ophoudt en de kunst begint. 
Kunst hoeft niet te worden begrepen. Kunst is een mysterie.  
Twijfel dus nooit of dat wat je gemaakt hebt wel kunst genoemd mag 
worden. Als jij twijfelt, zullen anderen twijfelen. Als jij er in gelooft, doen 
anderen dat ook. 
 
Is niets kunst of is juist alles kunst? 
Het enige mogelijke antwoord op deze vraag is: kunst is.  
 
 



Eigen werk 
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Zelf zoek ik in het gewone naar iets bijzonders.  
Als iets me raakt, me intrigeert, me weg laat dromen of emoties bij me 
oproept; dan is het voor mij kunst.  
Dat kan een dwarrelend blaadje zijn waar de zon op een bepaalde manier 
op schijnt. Dat kan een bijzonder geluid zijn. Of een onverwachte 
ontdekking. 
In mijn kunst probeer ik die momenten te vangen. Dat doe ik door middel 
van fotografie, mode, kunstboekjes, film, tekst en ideeën.  
Ik streef in mijn kunst naar originaliteit en vernieuwing op een verfijnde 
manier. 
Filosofie vindt ik een belangrijk onderdeel van mijn kunst. Ik wil er een 
diepere betekenis aan meegeven. Mijn kunstmotto is 'laten zien wat je 
niet ziet'. Ik wil mensen prikkelen om op een andere manier naar gewone 
dingen te kijken. Daarbij wil ik ruimte aan de kijker laten voor eigen 
interpretatie. 
Als dat lukt, is mijn kunst Kunst. 
 
Foto’s 

 Fotowerk 
 Mensvriendelijke bushokjes 
 Vorm de vorm (begint met simpel patroon jurkje. Daarop band dat 

klit. Daardoor elk mogelijk model te vormen. Van kort tot lang en 
van jurk tot broek en shirt. Je vormt zelf de vorm).  

 Kunstboekjes. Straks rond laten gaan 
 
Ik exposeer regelmatig. 
Misschien zijn jullie al wel in aanraking gekomen met mijn werk. 
In Hilversum: GSA Galerie, Raadhuis van Dudok en Museum Hilversum 
PP 
Ook gaf ik meerdere kunstmodeshows, waaronder in de rijdende "Trein 
van de Vrijheid" en in het Centraal Museum in Utrecht. 
PP 
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En een nieuwe expositie is in aantocht! De expositie vindt plaats in de 
architectonisch schitterende ruimtes van het beroemde 
Dresselhuyspaviljoen op Landgoed Zonnestraal in het Gooi. 
Het gebouw is bijna geheel van glas. Tijdens mijn expositie zal ik de 
ramen gebruiken voor groot fotowerk. Van veraf en vanaf buiten is de 
expositie al te zien. Zo is de expositie zowel buiten als binnen te bekijken. 
Hiermee wordt het een buiten-binnen expositie.  
De opening van de expositie staat gepland voor vrijdag de 13e.  
Ik nodig jullie uit om bij de opening aanwezig te zijn. 



Schrijfoefening loslaten 
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In deze klas zitten ongetwijfelt ook kunstenaars. 
In de kunst betekent talent niet zozeer: goed kunnen schilderen of geniale 
ideeën hebben. Het betekent vooral: kunnen loslaten. Geen idee is te gek. 
Vaak geldt zelfs hoe gekker hoe beter. Kunst is volledig subjectief. Wees 
je ervan bewust dat wat je maakt niet fout kan gaan. 
Als voorbereiding kan ik jullie als toekomstige kunstenaars een korte maar 
effectieve cursus loslaten geven. 
 
Dat loslaten lijkt misschien moeilijker dan het is. 
Ik heb echter een leuke schrijfexperiment voor jullie om dit te ontdekken.  
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•   Voor u ligt een papiertje 
•   Laat uw gedachten gaan 
•   In 10 seconden schrijft u de woorden op die in u opkomen  
•   Begin nu  
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•   Voor u ligt nu een gedicht 
•   Bedenk een mooi klinkende titel en schrijf uw naam eronder 
•   Gefeliciteerd! U heeft een kunstwerk gecreëerd 

 
Ik heb deze schrijfopdracht eerder uitgevoerd. 
Met deze methodiek is er binnen 10 seconden het volgende kunstwerk 
uitgekomen. 
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 Benieuwd naar jullie kunstwerken. Mag ik je vragen om je gedicht 

voor te dragen. 
 



Eindrondje 
 
PP 
 
Vragen?  

Visitekaartje geven. Site: als jullie meer willen zien.  

Mijn adresgegevens ook. Jullie mogen mij altijd benaderen voor vragen. Ik 
denk graag mee.  

 

Kunstboekjes rond laten gaan 

 



Meenemen 
 

 USB met powerpoint 
 Tekst 
 Kunstboekjes 
 Visitekaartjes 
 Schrijfexperiment  

 

 

8.00-10.40 uur aanwezig 

Lokaal E1 

Hanke: 06 26148660 


